CANAN TOPALOGLU: PAPER /UPCYCLE /RECYCLE ART

MUSKA (NUSKA)
Muska beschrijving De Muska is in Azië al eeuwenlang een drager van geluk of bescherming tegen het kwaad of ziekte. Een Muska is een driehoek gevouwen van papier, waar binnenin een wens staat geschreven. De geluksdrager wordt aan de buitenkant bedekt met leer of parafine om optimale bescherming te bieden. Al sinds mijn kindertijd word ik geïnspireerd door deze oude traditie. De Muskas die u hier ziet heb ik gemaakt voor onze prachtige aarde. Ze zitten vol met goede wensen voor ons universum, de natuur, mensenrechten en dierenrechten. Muska Paper Art Project - oneindig In elke Nuska schrijf ik een wens geschreven: PEACE (zwart), HAPPINESS (wit), HEALTH (rood) of PROTECT NATURE (geel, groen)… en zo nog oneindig veel wensen voor ons universum. Zo blijft het project voortbestaan. Na het schrijven van de wens vouw ik het papier in een driehoek, naai ik het met zijdedraad en bedek het met parafine. De laatste stap van het proces is om alle Muskas samen te combineren tot één geheel.

MUSKA (NUSKA)
Muska (Nuska), for centuries  it was  a carrier of a wish or  protection against  evil  or illness in  Asia. The wish, written on paper and folded in a triangle form, was covered with leather or wax.
Already since my childhood, I got inspired by this old tradition. For our beautiful Earth, I made all these Muskas for the good wishes for our Universe, Nature, Human Rights and Animal rights.
Each inside of Muska is written PEACE(Black), Happiness (White), Health (Red), Protect Nature (Yellow, Green) and continues many good wishes for our Universe. After writing text inside of paper, folding them in a triangle form, and stitching with silk thread, then cover it with wax. The last process is to combine them all together in one  form.

TEA BAGS
The individual tea bag papers after their life
function of giving color, smell and taste, will, after being dried and
sewed together, forming a new kind of patchwork. At first it seems to
be a carpet, a textile, a painting, a two dimensions object. But soon
afterwards the paper starts the create its own form, almost
spontaneously, as if it takes over control, finding new forms of life and
function. Weather a ball, a cube, a square or sphere, it becomes a three
dimension self- forming object, a transmutation, constantly changing as life itself. In its lightness it is free and has no limitations in form nor in function.

[bookmark: _GoBack]Technic: Used tea bags are dried under the sunlight; after the filter paper gets coloration (mostly different layers of brown color, it depends on the heat of the weather). I open the tea bags carefully and clean them inside. Then I dry them further.
 Then I attach each piece of dry, cleaned tea bags, and make a form by stitching them together with silk threads in a way I want them to be, by giving a 3D form.


